
 

 
 
Paasvakantie  
 
Ik was jarig op 19 april en dit viel in de paasvakantie. Om dit te 
vieren, gingen we naar de kermis in Kortrijk.  
 
Eerst gingen we op de trampolines springen. We hingen vast 
aan rekkers. Dat deed een beetje pijn, maar was wel leuk. Daarna 
gingen we in een ‘funny house’. In dit huis waren allerlei grappige 
dingen, zoals trappen die bewegen. Je moest het hele parcours 
afleggen.  
 
Hierna deed mijn zus de attracties die overkop gingen samen met 
haar vriendin. Het was de eerste keer, dus ze was wel een beetje 
bang, maar ze vond het wel leuk. Ik hield me ondertussen bezig 
met een speelgoedgeweer. Dit is een geweer met laser.  
 
We hebben ook op de wilde muis gezeten. Dit is een kleine 
rollercoaster, maar hij gaat wel heel snel. Helaas was er een 
storing met ons karretje waardoor we plots niet meer verder 
konden. We zaten vast in het wagentje. We waren gelukkig nog 
niet ver. De meneer van de attractie heeft ons dan geholpen.  
 
Het was een heel grote kermis met veel attracties die overkop 
gingen. Mijn zus deed ze allemaal. Ikzelf durfde niet.  

Bij de laatste attractie voelde Juliette, de vriendin van mijn zus, 
zich misselijk van al die attracties.  
Toen we naar huis gingen, stopten we bij de McDonalds. Het was 
lekker.  
 
Lukas 

Open klas 
 
Dinsdag was er ‘open klas’. Ik ben de hele tijd in klas twee 
gebleven om loombandjes te maken. Ik heb verder gewerkt aan 
mijn loombandje van 5,82 meter! Ik heb ook nog een ander 
loombandje gemaakt en dat is geen normaal loombandje. De 
naam is double cross single. Loombandjes hebben rare namen 
zoals quadzilla, dragon scale, hexafish,... Je kunt dit goed leren 
met filmpjes op youtube. Ik vind het leuk om ermee te werken. 
Maar ik kan nog geen figuurtje maken. 
 
Lieze 



 
Weekje aan zee 
 
De tweede zaterdag van de paasvakantie vertrokken mijn papa, 
Lonne, Ditte en ik naar zee. 
We verbleven in het huisje van mijn papa's vriend in 
Oostduinkerke, dicht bij Knokke. We zijn veel gaan spelen in de 
duinen. We zijn met onze voeten over de golven gesprongen, 
maar het water was nog heel koud. We hebben ook veel ijsjes 
gegeten. Ik nam altijd snicker-ijs. Er was veel zon en maar één 
keer regen. Ik vond het leuk en we gaan later nog eens 
terugkeren. 
 
Heike 
 

 
 
 
 
 
 

Vakantieverhaal 
 
Ik heb deze vakantie heel veel leuke dingen gedaan zoals: 
sleepovers, uitstapjes, barbecueën enzovoort. De 3e dag van de 
vakantie kwam mijn papa terug van Thailand, hij bleef daar 2 
weken. Hij deed allerlei leuke dingen en ik wou dat ook allemaal 
eens doen. Ik bleef smeken dat ik ook eens naar een ver land 
buiten Europa zou mogen. Nu gaan we in Augustus naar Tunesië. 
Ik heb er echt zin in! Het is met een organisatie waarbij alles 
inbegrepen is. Het is eigenlijk bedoeld voor kinderen van 13 tot 18 
jaar en ouders, maar ik mag toch mee. Er gaat nog iemand mee 
die ook 11 jaar is. 
 
Liana  
 
paasvakantie 
 
In de paasvakantie ben ik op 
voetbalkamp geweest in Izegem. 
Het was een stage van drie dagen.  
 
Je kon bekers winnen door in finales te raken. Je kon een beker 
winnen in deklatje-trap. Je kon een beker winnen in petanque, 
maar we deden dit in een voetbalversie, en je kon ook een beker 
winnen in penalty's. 
 
Op de laatste dag kreeg iedereen nog een medaille. 
Ik vond het heel leuk. 
 
 
Rémi 



 
 
Spanje 
 
Ik ging in de Paasvakantie naar Spanje met mijn papa, moeke en 
vake. Eerst moesten we om 4 uur opstaan omdat we om 5:15 al 
vertrokken. We zaten toen 8 uur in de auto om ‘s middags te eten 
in een 2 sterrenrestaurant dicht bij Parijs. Ik vond het daar lekker. 
Dan moesten we verder rijden naar een hotel in Lyon. De volgende 
dag reden we verder naar S'Agaró, dat is een hotel in Spanje. 
We zijn daar 4 dagen gebleven. Op de voorlaatste dag ben ik gaan 
peddelen in de zee. Van de peddelmeester mocht ik stoppen in 
een inham om van een klif te springen. Ik heb ook een zee-egel 
gevonden. 
 
Warre  
 

  
 
 
 

                             
Floorballtraining 
 
Dinsdagmiddag hadden we een floorballtraining voor Oskar zijn 
meesterstuk. We fietsten daarvoor naar de sporthal van Tielt. Dit is 
de thuiszaal van de Fireballs. 
Eerst deden we een soort tikspel: Er moesten 3 tikkers in het veld 
en wij moesten met het balletje weglopen van de tikkers. Als de 
tikkers het balletje weg speelden dan was je er aan. 
Dan speelden we een soort wedstrijdvorm. Je viel met 3 spelers 
en 2 verdedigers aan. Als de verdedigers de aanval stopten dan 
werden zij, samen met een nieuwe speler, de nieuwe aanvallers. 
Dan speelden we nog een paar wedstrijdjes. Ik stond keeper. Als 
slot hielden we nog een shoot-out, dat is een soort penalty, maar 
dan moet je dribbelen naar de keeper en proberen te scoren. 
Ik vond het een leuke training en een toffe sport. 
 
Lowie G  

  



 

 

 



 
De Spidermans  
 
Ik sliep in de paasvakantie bij Otto. We 
begonnen de hele tijd te slingeren aan de boom 
en toen hebben we een TikTok gemaakt. Otto 
slingerde eerst aan de boom en zei: “ I’m 
spiderman” en toen slingerde ik aan de boom 
en zei ik: “No, I’m the real Spiderman en toen 
zei Otto: “Lets see who’s the real Spiderman” 
Toen zei ik: “Okaayyyyy” en toen hebben we 
fake gevochten. Otto won toen het gevecht en 
hij zei: “I knew I was the real Spiderman.” Op 
het einde van het filmpje zetten we nog de bloopers. Toen zijn we 
naar het onmisportpleintje geweest om te voetballen. We speelden 
met heel veel spelers van de ploeg van Ruiselede. We zijn ook 
twee keer naar Huis Maria geweest. We hebben ook nog 
trickshots gedaan met de voetbal in Otto zijn tuin. We maakten ook 
nog een oreomilkshake. Super lekker! We hebben nog veel andere 
dingen gedaan, maar het is te veel om te schrijven. Het was heel 
grappig en leuk! 
 
Oskar 
 
 

 

Mijn vakantie 
 
In de vakantie kwam Oskar naar mij maar daar schreef Oskar 
over. De dag erna ben ik bij Senne in een tent gaan slapen. 
Daar zijn we naar een speelpleintje geweest. In de tent was het 
heel koud maar ik had 6 dekentjes dus ik had het al iets warmer. 
‘s Ochtends zijn we naar de bakker gegaan.   
De mevrouw voor ons kocht alle koeken die we ook wilden 
bestellen. Dan hebben we ei-tosti's gemaakt. Later die dag  
heb ik met mijn familie 30 kilometer gefietst.  
 
Otto   
 

 
 
 

 



 
Fietsexamen oefenen 
 
Donderdagvoormiddag oefenden we voor het fietsexamen. We 
deden het in de Franse groepen.  
We vertrokken met onze fietsen. We gingen in een rij staan. Wie 
vooraan stond begon met de bordjes te volgen. Daarna zei Joost 
dat de eerste moest wachten en achteraan weer aansluiten. Zo 
reed iedereen even vooraan.  
Joost gaf ons ook uitleg over de verkeersborden en -regels. Zo 
fietsten we het hele parcours. Ik ken het bijna uit mijn hoofd. 
 
Het was leuk. 
 
Amber  
 

 

Sport donderdag 
 
Voor de vakantie hadden we nog sport. Eerst speelden we tikkertje 
bijkomen. We begonnen met 1 tikker. Die had een fluovestje in zijn 
slechte hand, want hij mocht je niet met de hand waar het 
fluovestje in zat tikken.  
Daarna speelden we ‘James Bond’. Er waren ballenpakkers, 
-gooiers, en kinderen 
die de lintjes moesten 
pakken. Er waren 
ongeveer 20 lintjes. 
Het was tegen de klok. 
Mijn team had de 
minste tijd nodig om 
alle lintjes te pakken. 
Ik vond het leuk. 
 
Arthur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Snowboarden 
 
Tijdens de vakantie ben ik gaan snowboarden met mijn zus en 
andere kinderen uit Wingene en Ruiselede. Het was in Komen. Je 
kon kiezen tussen snowboarden en skiën. 
Mijn zus en ik hebben gekozen voor snowboarden. Er waren veel 
kinderen die gingen skiën. 
 
We kregen eerst les. We leerden hoe je je snowboard gemakkelijk 
aan- en uitdoet. Daarna mochten we van de kleine berg naar 
beneden, eerst met één voet vast, later met twee. Vervolgens 
leerden we remmen. Daarna mochten we hoger op de berg. 
 
Op het einde mochten we helemaal van boven van de skipiste 
vertrekken. Dat was leuk, maar ik remde te zacht en draaide 
daardoor een rondje. Ik stond plots met mijn slechte voet naar 
voren, en zo kon ik niet goed remmen. Ik ben toen gevallen op een 
schans. Ik deed bijna een salto! 
Door de val had ik veel pijn: ik had mijn pols en been omgeslagen. 
 
Guust 

 
 
 
 

Politie uitstap 
 
Donderdag gingen we naar de politie voor het meesterstuk van 
Remi. De tante van Remi werkt daar en zij gaf de rondleiding. 
Toen we daar aankwamen, gaf de tante van Remi uitleg over 
haarzelf, welk werk zij doet en welke soort politie zij is. Er is lokale 
en federale politie. Zij werkt bij de lokale politie. Je hebt er 
rechercheurs, inspecteurs en commissarissen.  Dan gingen we 
naar de cellen. We mochten er ook in. Dat was leuk maar ook niet 
leuk, want er was daar alleen een bed en een wc.  
Toen gingen we naar een lokaal waar ze foto's en vingerafdrukken 
nemen van mensen die verdacht zijn. We gingen naar een bureau 
waar een inspecteur aan het werken was. Hij toonde zijn riem en 
kogelvrij pak met allemaal soorten spullen; een wapen, een 
zaklamp, een extra lader met kogels, pepperspray, een 
wapenstok, handboeien en een bodycam.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We bezochten ook een 
bureau van de technische 
recherche waar ze 
telefoons kunnen uitlezen, 
een ondervragingslokaal 
met een spiegelwand zoals 
in de films, een 
opslagplaats voor 
bewijsmateriaal, een 
wapenkamer en een tot slot 
gingen we naar een grote 
zaal waar Remi in een 
robocop-pak werd gestopt.  
Buiten zagen we dan nog 
een combi, een anonieme 
wagen met allerhande 
snufjes in en een motor met 
van alles op en aan. 
We kregen als herinnering fluostiften en een reflectorbandje. 
 
Dankjewel 
hoofdinspecteur 
Felke voor de 
boeiende 
rondleiding. 
 
Senne 
 
 
 



 
Jefs en Remi’s verjaardag 
 
Vrijdag heeft Jef getrakteerd met zelfgemaakte brownies. 
Ze waren SUPER lekker. We mochten 2 stukken brownies nemen. 
Dankjewel Jef en proficiat. 
Vandaag trakteerde Remi met cupcakes. Die zijn ook altijd lekker. 
Ook dankjewel en proficiat! 
 
Geike 

 
 
De grote verkeerstoets  
 
In klas 5 doen we de grote verkeerstoets op woensdag 30 april. 
We moesten er ook veel aan oefenen. 
We konden online oefenreeksen maken en op het einde kreeg je 
een oefentoets. 

Als je 14/20 of meer haalt krijg je je diploma (en een gratis ticket 
voor Bobbejaanland). Ik heb er veel aan geoefend en ik denk dat 
het wel zal lukken. 
  
Hannah 
 
 
 
 
Werkwinkel borduren  
 
Ik zat bij de werkwinkel van Annelies, we leerden borduren. 

We leerden technieken, deze kende ik al 
want ik had het al drie keer gedaan. Als we 
ze onder de knie hadden, mochten we 
patroontjes oefenen op een stofje. 
Volgende week als we nog een keer 
werkwinkels hebben, doen we het nog een 
keer, want het vraagt heel veel tijd. Als we 
willen, mogen we het zelfs drie keer doen. 
Het hangt af van hoe ver je zit, als je klaar 

bent, als je het leuk of saai vindt. Als je andere leuke werkwinkels 
wilt proberen, dan moet je geen derde keer gaan. Ik ga denk ik 
voor drie weken gaan, maar als ik bij de tweede week klaar ben 
dan ga ik geen derde gaan. Ik vond het leuk.  
 
Camille 
 
 
 
 



 
 
Waterpolo 
 
Arthur stelde dinsdag zijn meesterstuk voor. Hij deed het over 
waterpolo.  
Waterpolo is ontstaan in Groot -Brittannië. Het is een sport waarin 
je de bal in het doel van de tegenploeg moet scoren. Je moet er 
goed voor kunnen zwemmen. Door 
een speciale beweging te maken 
kan je boven blijven; pedalo. Dan 
kan je de bal gooien. Als je 
waterpolo doet, mag je aan elkaar 
trekken en duwen. Als je een aanval 
doet, heb je er maar 45 seconden 
voor. Arthur, die het meesterstuk 
voorstelde, doet zelf waterpolo. Ik 
vond het een interessante sport, 
maar ga zelf de sport niet doen. 
 
Jef 
 
  
 
 
 

 

Dinsdagnamiddag 
 
Dinsdagnamiddag hadden we 
werkwinkels. Ik had gekozen voor de 
opdracht bij Annelies: borduren. We 
kregen eerst een beetje uitleg over hoe 
we het moesten doen. Daarna moesten 
we de draad aan de naald doen en 
mochten we een soort patroon kiezen. Ik 
koos voor het gewone patroon, dat is het 
gemakkelijkste om mee te beginnen. 
Volgende week is er nog een keer 
borduren en dan moet het af zijn. Ik 
vond het super leuk! 
 
Oona 
 
werkstukken  
 
In klas 5 maken we werkstukken. Lukas en ik doen het over 3 
bekende rappers: Juice Wrld, Eminem en Travis Scott. Nand doet 
het over ledlampen. Zeno presenteert over skiën. Sem en Rémi 
praten over de koersfiets, Elijn en Gust over volleybal. Amira en 
Camille leren ons over de stinkende gouwe. Ruben en Cèzar 
werken rond de iPhone. Hannah en Lieze leren meer over 
cactussen. Helle spreekt over Lock en key. Neveen en Liana doen 
het over de bril. Heike en Oona over de avocado. Aaron werkt 
rond shotokan karate en Warre rond de dodo. Vanaf volgende 
week beginnen we met de werkstukvoorstellingen. Het is leuk. 
 
Milan 



 
Criminologie 
 
Remi deed zijn meesterstuk 
over criminologie. Hij begon 
met uitleggen wat 
criminologie is. In 
criminologie bestudeer je 
het gedrag van mensen 
met een strafblad, daardoor 
kun je voorspellen wat ze 
als volgende misdaad wel 
of niet gaan plegen. Hij had 
het over Cesare Lombroso 
die de grondlegger is van 
deze wetenschap.  
Remi interviewde zijn tante die criminologe is. Zo wist hij hoe lang 
je moet studeren, welke vakken je krijgt en waar je met zo’n 
diploma kunt werken.  
Hij legde ook het verschil uit tussen een criminoloog uit en iemand 
die werkt als rechercheur. Zijn tante is nu hoofdinspecteur bij de 
politie. 
Ik leerde dingen bij. Ik geef hem 4 punt 8 sterren op 5. 
 
Louis 
 
 

 

McDonald's 
 
Gisteren gaf Louis zijn meesterstuk over fastfood. Hij vertelde de 
slechte en goede dingen over de McDonald's. Hij begon met een 
filmpje hoe burgers in de McDonald's worden gemaakt. Hij toonde 
ook alle soorten hamburgers. Hij had het ook over de 
geschiedenis. De keten begon met een restaurant van 2 broers. 
Nu zijn er in de Verenigde Staten 13 682 McDonald’s. Dat is het 
land met het grootste aantal McDonald’s. Hij vertelde ook hoeveel 
de medewerkers verdienen. Het was wel nog, tot mijn verbazing, 
een interessant meesterstuk.  
 
Kythana      

 
 
 
 



 
Sport maandag  
 
Maandag had klas 6 sport. We hadden geen beginspel. 
We hebben buiten gesport en we hebben basketbal en vijfbal 
gespeeld. 
Basketbal was gewoon normaal basketbal. Bij vijfbal zijn er vijf 
spelers in jouw groep en je moet vijf keer naar elkaar gooien 
zonder de bal te laten vallen. 
We hadden ook geen eindspel. Het was wel leuk. 
 
Sudenaz 

 
 
 
 
 


